
 

Kopieerbladen en oplossingen 
 
Foto’s uit de oude doos – melken (op de weide) 

 

 
 

Noordschote - melken in de wei 

Rond de jaren 1960-1970 melken nog veel landbouwers hun koeien in de weide. Dit gebeurt manueel, 
de emmer tussen de knieën en zittend op een driepikkel. Op dit beeld zijn Henri Decaesteker en Clara 
Notebaert aan het melken.  Als het werk afgelopen is fietsen ze terug naar de hoeve met de kruiken 
melk langs achter op de fiets. Eén kruik laten ze steunen op het kader van de fiets, tussen hun armen. 
Daarna wordt de melk opgehaald door een vrachtwagen, van de zuivelfabriek. 
 
http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/190df2f2-bbc6-11e3-af72-2ba6ecfc9e1b 
 
 
 
 
 

http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/190df2f2-bbc6-11e3-af72-2ba6ecfc9e1b


 

Foto’s uit de oude doos – melk ophalen 

 

 

Zarren - Bovekerkenaar bij de melkerij 

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werd melk opgehaald door Gerard Staelens uit Bovekerke met 
paard en wagen. Hij bevindt zich hier voor de melkerij in Zarren samen met zijn jongere broer Jozef, 
die later een bierronde had en ook startte met een hondenkar. 
 
http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/10db7528-bbc6-11e3-9b33-6b89205c8e49 
 

 

Zillebeke -  melkophaler 

Vroeger werd de melk bij de landbouwers met melkvee afgehaald in melkbussen, Kitten genaamd. 
Henri Garreyn reed vele jaren met zijn vrachtwagen uit, om de volle kitten op te halen en de lege- 
weer bij de boer af te zetten. Samen met zijn vrouw Maria, of zoals hier met zijn dochter Roza deed hij 
dagelijks de ronde. Deze foto is genomen aan de hoeve Cordony langs de Pappotsraat. 
 
http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/ec1f8a80-bbc5-11e3-b66b-87d04992ad3a 

http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/10db7528-bbc6-11e3-9b33-6b89205c8e49
http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/ec1f8a80-bbc5-11e3-b66b-87d04992ad3a


 

 

Foto’s uit de oude doos – melkverkoop aan huis 

 

 

Elverdinge - melkventer 

Slager Leon Duthoo had naast zijn slagerij (nu slagerij Geert en Kristien) ook een 'melkronde'. Zelf 
deed hij dat niet, maar Julia Pardieu uit Brielen was de melkventer. Iedere dag haalde ze melk, 
karnemelk en boter naar de Elverdingse melkerij. Met haar producten in een triporteur (bakfiets) en 
met een trekhond deed zij dagelijks de ronde in en zelfs buiten het dorp.  
 
http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/f35f3d90-bbc5-11e3-8510-bb37ab8ee9e8 

http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/f35f3d90-bbc5-11e3-8510-bb37ab8ee9e8


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elverdinge – melkventer 
 
Hier zien we Julia terug, maar enkele jaren later. 
Met een stationwagen, een Desoto, deed zij haar 
ronde van huis tot huis in en buiten Elverdinge. 
 

http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/f35fbacc-bbc5-11e3-90ce-3708c3237ec6 

http://www.westhoekverbeeldt.be/afbeelding/f35fbacc-bbc5-11e3-90ce-3708c3237ec6

